
Mevrouw Elisabeth Jacoba van Vollenhoven geb. De Wildt.
Geboren 7 Maart 1824 te Amsterdam,
Overleden 22 Maart 1906 te Menton.

PIONIER SALATIGA ZENDING. 
ZIJ BEGON IN 1851 MET EEN ZONDAGSSCHOOL IN AMBARAWA. ZIJ 
SCHREEF:”GODS KRACHT IN ZWAKHEID VOLBRACHT, UTRECHT 1905”.

























     

  

(Portret toegevoegd aan originele uitgave op 18.11.2004 door redeacteur F.H.Ketting).

















Zendeling P.Jansz.bij de vertaling van den Bijbel in het Javaansch.

“P.Jansz.,1820-1904. De eerste zendeling van “De Doopsgezinde Vereeniging tot bevordering 
der Evangelie-verbreiding in de Nederlandsche bezittingen”. Was meer dan een halve eeuw 
werkzaam op Java, uitgezonden in 1851. Vergaderde een gemeente te Japara. Nam initiatief 
tot oprichting van den Ned.Ind.Zendingsbond, 1862. Ook een bekend Javanicus (Spraakkunst, 
Woordenboek), vertaalde den geheelen Bijbel in het Javaansch. IJverde voor het denkbeeld 
van Chr.landbouw kolonies, hielp er zelf een te Margaredja oprichten.
Korte Chr.Encyclopaedie, pag.528”.























 

   

                                KERKJE AAN DE BRINGINSEWEG TE SALATIGA










































































